
 

 
 

 

Nieuwsbrief 1 – 14 augustus 2025 

 

 
 
Kerkdiensten 

Zondag 3 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg 
Collecten: 1. Stichting Epafras 2. Kerk 

 
Zondag 10 augustus 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn. In deze 
dienst zijn kerkgangers uit Honselersdijk te gast. 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Cuba 2. Kerk 
 

Bij de dienst van 3 augustus 
In deze eredienst staat vertrouwen centraal. Vertrouwen dat een ander jouw taak kan 
overnemen of dat iets op een andere manier doen een verbetering kan zijn. Ik denk 

aan het spreekwoord: Als het tij verloopt, verzet men de bakens. Dat vraagt moed en 
inzicht. 

En ook vertrouwen dat God met ons meegaat, wat er ook gebeurt. 
Gelukkig hebben we Gods Woord, de Bijbel, vol wijsheid.  
Zondagmorgen lezen we Exodus 18: 13 t/m 24 en Marcus 6: 7 t/m 13. 

Graag tot dan! 
Ds. Marjan Zebregs  

 
Bij de dienst van 10 augustus 

Thema: ‘Hoop is wat je vandaag doet; de hardnekkigheid van de hoop’.                                                                                                           

Hoop hoort bij de drie grote woorden, bij ‘geloof’, ‘hoop’ en ‘liefde’. De hoop op een 

betere toekomst, de hoop op een rechtvaardige wereld, de hoop op vrede. Kortom, 

hopen op de hemel op aarde. Hopen op de komst van Gods Koninkrijk of zoals dat in 

het Bijbelboek Jesaja in mooie beeldtaal wordt verwoord, namelijk dat de wolf het lam 

niet zal opeten en een giftige slang het speelkameraadje van het  kind zal zijn. Dát is 

de gedroomde wereld waar Jesaja naar verlangt. 

Nu kun je je afvragen: is dat waar Jesaja op hoopt niet een illusie? Is het geen mooie 

droom, maar die wel onrealistisch is? Is het geen vage verwachting van dat het ooit 

eens beter zal worden? 

Maar toch hebben mensen in alle tijden hoop gekoesterd. Het is de priester en dichter 

Henri Nouwen die in dit verband spreekt over de ‘hardnekkigheid van de hoop’.  

‘Hoop doet leven’ is een gevleugelde uitspraak; maar is het ook niet zo dat hoop ons af 

zou kunnen leiden van wat er werkelijk te doen is?! Is hoop niet iets wat mensen 

passief kan maken, in plaats van hen in beweging brengt?! 

Petrus verzet zich in een van zijn brieven tegen deze gedachte. Voor hem is hoop een 

levende werkelijkheid, het is dat wat in je leeft, dat wat je drijft, dat richting geeft aan 

je leven. Hoop is dat wat richting geeft aan wat je vandaag doet. Het is de 

kunstschilder Hans de Bruijn die, gefascineerd door wat hoop in het leven van mensen 

kan doen, een serie schilderijen over deze ‘Hardnekkigheid van de hoop’ heeft 

gemaakt. 

Drs. René Schreuder 

 
 

 
 

 
 



 
 
Van de diaconie 

Zondag 3 augustus collecteren wij voor Epafras 
Zorg voor gedetineerde Nederlanders wereldwijd 

Het is een onzichtbare groep, Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland. Ze 
zitten gevangen in een vreemd land, onder zware 
leefomstandigheden, met taalbarrières en onzekerheid 

over hun toekomst. Maar u kunt hoop bieden! 
Hoe Met uw bijdrage zie je naar hen om. U maakt het 

mogelijk dat gedetineerden worden bezocht door een 
geestelijk verzorger die Nederlands spreekt, luistert en 
stilstaat bij belangrijke levensvragen en op verzoek met 

hen bidt. 
Wat Het is de missie van Epafras om gedetineerden 

hoop te bieden voor de toekomst. We bezoeken 
gedetineerden, versturen brieven, Bijbels, 
gebedenboeken en voorzien waar nodig in materiele 

behoeften zoals lakens, medicijnen, zeep, tandpasta, en 
soms een ticket naar huis. 

Waarom De goede boodschap van het Evangelie 
inspireert om de mens achter het misdrijf te zien en te 
geloven in een nieuwe start. De toewijding aan dit werk 

komt voort uit de Bijbelse oproep om gevangenen te 
bezoeken en hoop te bieden aan hen die lijden.  

 Helpt u mee?  
 

Zondag 10 augustus 2025 

Cubaanse kerken bieden hoop 
We collecteren voor het werk van Kerk in 

Actie in Cuba. 
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er 
is tekort aan voedsel, brandstof en elektra. 

Jongeren en goed opgeleide mensen 
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en 

zieken staan er alleen voor. De vrijheid van 
Cubaanse kerken werd vroeger ingeperkt 

door de overheid. Nu bloeien ze weer op in 
een tijd, waarin de samenleving hen hard 
nodig heeft. Kerk in Actie steunt Cubaanse 

kerkelijke organisaties om pastorale en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en 
jongeren kunnen theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen en praktische 

vaardigheden leren. Ze geven hoop via bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf 
verbouwd voedsel. Ze ondersteunen ouderen en kwetsbaren in hun dagelijkse strijd om 
het bestaan.  

 
Kerk in Actie steunt via het programma Zending het werk van organisaties in Cuba en 

waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde te verspreiden. 
De 2e collecte is voor onze kerk De Lichtbron. 
Geef in de collecte in de mandjes in de kerk, via de QR code of maak je gift over naar 

het rekeningnummer van Diaconie/ZWO of de kerk.  
Help je  weer mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 
Terugblik 
Wat was het een mooie en feestelijke dienst, waarin ik door ds. Dennis Verboom tot uw 

voorganger werd bevestigd. Fijn om een aantal van u al te (her)kennen door de eerste 
contacten die gelegd zijn. Heerlijk om man, kinderen en kleinkinderen erbij te hebben. 

Er was niet alleen een heerlijke traktatie, maar ook nog een heuse oppas voor de 
allerkleinsten geregeld.  En wat een mooi boeket ging er mee naar Delft. Dank aan 
iedereen die hieraan heeft meegewerkt! Ditte Mostert-Bok 



 
Honselersdijk en Wateringen bij elkaar op bezoek 
Zondag 10 augustus zal René Schreuder voorgaan in een bijzondere dienst. De 

kerkgangers uit de Regenboogkerk in Honselersdijk zijn dan namelijk bij ons te gast in 
De Lichtbron. 

De week erna, 17 augustus, zijn de rollen omgedraaid. Dan zijn wij te gast in de 
Regenboogkerk in Honselersdijk. Voorganger is dan Marjan Zebregs. De Lichtbron is die 
zondag gesloten. 

Uiteraard kunt u dan op eigen gelegenheid naar Honselersdijk, maar u kunt ook om 
9.00 uur verzamelen bij De Lichtbron om gezamenlijk naar Honselersdijk te fietsen. 

Als u met een auto mee wilt rijden, kunt u dat op 10 augustus aangeven op de 
intekenlijst in de hal. U kunt ook aangeven hoeveel mensen eventueel met u mee 
kunnen rijden. 

Deze vraag of dit aanbod kunt u ook kenbaar maken via voorzitter@protestantsekerk-
delichtbron.nl. 

 
Pastoraat 
Inmiddels heb ik een aantal van u bezocht. Van Kwintsheul tot Wateringse Veld en 

Wateringen-centrum tot de ’waterwijk’ in de omgeving van de Bovendijk. Leuk om de 
omgeving te leren kennen, maar vooral erg fijn om kennis te maken en van hart tot 

hart met elkaar te spreken. Uiteraard hoop ik bij iedereen een keer langs te komen. 
Maar mocht er iets zijn, waardoor u denkt: ‘ik wil Ditte snel spreken’, laat het dan 
weten. Als u geconfronteerd wordt met nare dingen, zoals ziekenhuisopnames of 

verdrietig nieuws, maar ook bij fijne dingen die u wilt delen, mag u gerust contact 
opnemen. Als u mij een keertje één op één in de kerk wilt spreken, kan dat ook. Maar 

graag eerst even een telefoontje, zodat u niet voor een dichte deur staat.  
We denken aan allen die kampen met ziekte, beperkingen en verdriet. Niet iedereen wil 
met naam genoemd worden in de nieuwsbrief. We wensen u veel sterkte en Gods 

nabijheid toe. 
Iedereen die nu met vakantie gaat: een fijne tijd gewenst! 

Ditte Mostert-Bok 
 
 

Gelegenheidskoor  
In het kader van de 

vredesweek wordt er op 

dinsdagavond 23 september in de Pleinkerk in Wateringen een oecumenische viering 
gehouden waarbij het gelegenheidskoor is gevraagd om te komen zingen. 
Jan van Westenbrugge de organist van de Pleinkerk zal het koor op het orgel 

begeleiden. 
Voor deze viering zijn 2 repetities gepland namelijk op zaterdagmorgen 13 en 20 

september om 09.30 uur in de dagkapel van de St Andreaskerk Kerkstraat 20 
Kwintheul. 
Willen jullie deze datums alvast in jullie agenda zetten? 

Verder nog een fijne en gezellige vakantie en tot dan. 
Groeten Ben Kester 
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Koffie en thee ochtend 
In Augustus organiseren we een koffie en thee 
ochtend. 

In de Voorzaal van de Pleinkerk en wel op woensdag 
13 augustus van 10.00-12.00 uur. 

Deze koffieochtend is voor alle senioren. U hoeft 
nergens lid van te zijn! Neem gerust iemand mee die 
dit ook wel leuk vindt. 

We zien u graag, tot dan. 
Petra Mouthaan,  

Joke van der Lely  
Alice van Vliet (06-16898339 mocht u vragen hebben). 

 
 

 

Zomerconcerten in Delft – nog vier prachtige orgelavonden 
Laat je meenemen in de rijke wereld van het orgel tijdens zes sfeervolle 

zomeravondconcerten van Stichting Kerkconcerten Delft. 
Op vrijdag 1 augustus speelt Anna Karpenko een interessant programma rondom het 
thema 'psalmen' in de Oude Kerk. Zij geeft dit thema vorm met muziek van Dubois, 

Mendelssohn, Sanderman, Bach en Reubke.  
Het jaarlijkse improvisatieconcert op 8 augustus wordt dit seizoen gegeven door 

Gerben Mourik. Hij speelt op het prachtige orgel van de Nieuwe Kerk een programma 
met louter improvisaties.  
15 augustus treden niet een, maar twee organisten aan. Deze avond geven Rik 

Melissant en Maarten Wilmink een concert op de beide, schitterende orgels van de 
Oude Kerk.  

Tot besluit van de zomerserie speelt Erwin Wiersinga op 22 augustus een concert in de 
Delftse Nieuwe Kerk.  

Aanvang telkens om 20:00 uur. 
Kom luisteren, laat je verrassen – en ervaar hoe de historische orgels van Delft tot 
leven komen in handen van meesters. 

Meer informatie: www.kerkconcertendelft.nl 
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Van de pastor/voorganger 

Gebed van een moeder 

O Heer, ik maak mij zorgen om mijn kind’ren  
Hun kinderlijk geloof - eens zekerheid - 

Heb ik jaar na jaar in omvang zien verminderen 
Tot het verdronk in golven van de tijd. 
 

De kerk is slechts een mooi gebouw van buiten 
De Bijbel ligt al jaren onder het stof 

En zullen ze ooit nog hun ogen sluiten 
In een gebed tot u, een woord van lof? 
 

En daarom kom ik vurig bij u pleiten 
Betoon u zelf aan hen, Heer raak hen aan 

De branding van de wereld zal hen smijten 
In rusteloosheid van het aards bestaan. 
 

Heer helpt u mij mijn kinderen los te laten 
U bent alleen de kracht voor hun behoud, 

Mijn kleine kracht is slechts met u te praten 
En geven wat u mij hebt toe betrouwd. 

 
In dit gedicht van Jelly Verwaal wordt uitgesproken wat ik zo vaak hoor, als ik met 
(groot)ouders spreek. Verdriet om het geloof van de kinderen, dat niet meer is. Soms 

vraagt men zich dan af: ’Heb ik het misschien niet goed gedaan?’ 
Onderschat dan de kracht van het gebed niet. Blijf als moeder, en natuurlijk ook als 

vader, bidden voor de kinderen en kleinkinderen. En leg de namen van uw kinderen in 
Zijn hand! 
 

 
 

 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Predikant: vacant 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.  
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